
 OPROEP TOT DIENSTPLICHT 
Beste rekruut,

De wereld verkeert in chaos. De spanningen
zijn hoog, de vrede is gebroken, en het is nu
aan jullie, de Givers, onze elite-eenheid, om

het tij te keren.
Jullie zijn officieel opgeroepen voor actieve
dienst in het Scoutskorps. Laat ons zien dat

we op jullie kunnen rekenen in de strijd tegen
koude nachten, vergeten tandenborstels en

vijandige afwas!
Rendez-vous:

We verzamelen op vrijdag 24 oktober om
19u15 aan het station, gewapend met moed,

discipline en een flinke portie goesting.
De missie eindigt (hopelijk succesvol) op

zondag 26 oktober om 12u20, eveneens aan
het station.
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Wat neem je mee in je
veldrugzak?

Uniform aan bij vertrek (we willen een indrukwekkende
indruk maken op de vijand)
Warme kledij (de nachten zijn meedogenloos)
Reservekledij (voor wanneer de modder je onderuit
haalt)
Slaapzak en matje!
Verkleedkleren in legerstijl (camouflage, soldatenoutfit,
helmen... wees creatief!)
Gamel en bestek (soldaten eten niet uit hun handen)
Keukenhanddoek (je gamel gaat zichzelf niet afwassen)
Zaklamp (voor nachtelijke patrouilles... of toiletbezoek)
Slaapgerief: slaapzak, matje, pyjama
Toiletgerief
Regenjas (om het slechte weer in de loopgraven te
trotseren)
Een goed humeur en zin in avontuur

BELANGRIJK:
Wie niet verschijnt, wordt gemist… en genoteerd als
deserteur. Laat op tijd iets weten als je er niet bij kan
zijn! Gelieve 35euro over te schrijven naar 
BE20 0689 4274 5956 voor rantsoen tijdens de strijd.
Tot in de loopgraven,
Jullie oorlogsleiding

AnnaLies
Quinten

PaddoWard


