
We spreken vrijdag 27/10 af aan de voorkant
van het station om 18u30,wees op tijd!

Degenen die deze strijd tegen Julius Caesar
heelhuids doorkomen kunnen daar ook

weer worden opgehaald zondag 29/10 om
13u. Moest dit nog wijzigen brengen we

jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Excitant!

Beste jonggiverstrijders, voor ons
eerste weekend van dit jaar trekken we
naar het prachtige Armorica op de kluis

bij Leuven! Hier zullen we ontdekken
wie de sterkste Galliër is.

Kunnen jullie de Romeinen verslaan? 



De prijs is €35. Jullie kunnen dit bedrag
overschrijven naar BE67 0689 4317 5887,

liefst ten laatste op 20/10! Zo kunnen we op
tijd een groepsticket bestellen voor de trein.
Vermeld zeker "Asterixweekend + naam"! 

Strijdgerei:
 Het makkelijkste is dat jullie al jullie bagage in een rugzak

steken, zodat je er niet mee hoeft te sleuren op de wandeling naar
de kluis.

Wat zit er in de rugzak? 
Slaapgerief: Slaapzak, matje (geen luchtmatras!) , kussen

(optioneel) 
Kleren: Uniform, genoeg warme kleren! lange broeken, truien, t-
shirts, lange sokken (reserve sokken), kousenbroeken, thermisch

ondergoed, handschoenen... 
Regenkleding: regenjas, Kawee, poncho, regenhoes voor rugzak,

waterdichte schoenen (botinnen of botten)... 
Toiletgerief: Tandenborstel, persoonlijke medicatie, zeep,

tandpasta, muggenzalf, handdoek, ... 
Andere: Zaklamp, verkleedkledij als beste Galliër. 
Eetgerief: gamel, bestek, beker en keukenhanddoek!

Zorg datje het warm genoeg hebt!!!



Hopelijk zien we jullie allemaal
verschijnen!!!!!!!!

Het gaat suuuuuper spannend worden!!

Snikkel

Quinten

ANNA

Vikkie


